
Kersenliefjes 
 

 
 

 

alsof we twee blinkende kersenliefjes waren, 

verstrengeld tot een hart van bloedrood sap, 

zo beten we in, proefden we van liefde, de ware 

 

dat soort liefde dat nooit ontsnapt 

noch blind maakt, zoals Stevie Wonder zingt, 

intens diep 'My Cherie Amour', en dan naar adem hapt 
 

 

 
© Sandra Elisa Maes 

Haspengouws Fruitdichter 2016-2017 

Een felicitatie-sextet voor u, Fruitige Beeld-fotograaf 2017 
 


